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JAARGANG 56, SEIZOEN 2024

Jeugdprinses 
HonoLoulou 
en Hofdames 
AlohaLon en 
BajaQuin onthuld

Het Narregat wordt dit 
carnavals    seizoen geregeerd 
door Prins Dionysos met aan 
zijn zijde Adjudant Thaleia en 
Adjudant Laetitia. 

Het motto is Goddelijk Gerwens 
Genot. Een verwijzing naar 
het feest waar de Griekse god 
Dionysos symbool voor staat. Het 
is dan ook echt tijd om het mooiste 
feestje van het jaar samen te 
vieren als nooit tevoren!

In het dagelijks leven heet Prins 
Dionysos Dion Langenhuijsen, 
vader van twee kinderen en 
samenwonend met Louise en 

hun Duitse herder Misha. Aan zijn 
zijde schittert zijn vriendin Louise 
Lauwers (Adjudant Thaleia) en 
weet hij zich gesteund door Kristy 
van der Schoot (Adjudant Laetitia). 

Op 25 november zijn zij in een 
prachtig versierde en bomvolle 
Heuvel in Gerwen onthuld als het 
trio voor wat belooft een geweldig 
carnavalsseizoen te worden. 

Lees verder over onze 
hoogheden, onze vereniging, 
de activiteiten die we 
organiseren met carnaval plus 
nog veel meer in onze krant!

Goddelijk Gerwens 
Genieten met 
Prins Dionysos 
en zijn adjudanten 

Tijdens het spannende jeugdprinsenbal bij CV De Narre-Kappen 
is het nieuwe jeugdtrio voor seizoen 2024 onthuld! Prinses 
HonoLoulou gaat samen met haar hofdames AlohaLon en BajaQuin 
er een spetterende en feestelijke carnaval van maken.

In het dagelijks leven heet Jeugd-
prinses HonoLoulou Loulou de 
Rooij. Ze is 11 jaar en woont samen 
met haar moeder en haar twee 
zusjes in het Narregat. Ze is graag 
de gangmaker en gaat graag 
voorop in de strijd om samen met 
haar hofdames AlohaLon (Lonneke 
Engelen) en BajaQuin (Quincy 
Brouwer) en de jeugdraad er een 
overgetelijke Caribische carnaval 
van te maken!

Ze zegt: “Carnaval is er met de 
paplepel ingegoten. Hier kijk ik dan 
ook ieder jaar naar uit. De jurken 
zijn klaar en het dansje hebben we 
geoefend dus laat maar komen die 
Caribische carnaval. Ik heb er zin in!”

Lees meer over de jeugd, de 
jeugdraad en de dansmariekes 
verderop in onze krant.



Het is weer
tijd voor de

Zo.lonaise

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.



Beste Narren en Narrinnen!

Hier is ie dan weer! De nieuwste 
uitgave van dé carnavalskrant van 
‘t Narregat! Weer een prachtexem-
plaar met alle nodige info over het 
carnaval in Gerwen. 

Het seizoen is met het schrijven 
van dit voorwoord alweer enkele 
weken oud. Alle Hoogheden 
binnen onze gemeente zijn 
inmiddels bekend en wat hebben 
wij zelf een ontzettend vette 
(Prins)enwissel gehad. Afscheid 
nemen van iets wat kei leuk is 
geweest valt altijd zwaar, zo ook 
voor ons Jeugdprinsesje bij wie, 
tijdens het aftreden de tranen 
rijkelijk vloeiden... zo leuk heeft zij 
het afgelopen jaar gehad! Djem, 
Kiki en Maud jullie hebben het 
kei goed gedaan als Jeugdtrio! 
Het was echt aan jullie af te zien 
dat jullie van begin tot eind heel 
veel plezier hebben gemaakt 
met elkaar en alle Narrekes en 
Narrinnekes.

En dan ons kleine, grote trio, hè hè 
nog inne keer een grapje hierover 
jongens! Dit trio is de boeken 
ingegaan als het langst wachtende 
trio in de geschiedenis van onze 
vereniging. In mei 2020 gevraagd 
en pas in november 2022 onthuld 
dankzij alle Covid-perikelen. 
Maar aan jullie te merken is alles 
het wachten waard geweest. We 
hebben genoten als volwassen 
club van zo’n jong trio, niet kapot 
te krijgen en boordevol energie. 
Dat Myrna als Wetterinneke haar 
draai zo goed heeft gevonden 
bleek wel toen jullie een paar 
maanden geleden samen een huis 
hebben gekocht in ‘t Narregat! Gijs, 
Myrna, Wouter en vergeet jullie 
assistente Daphne niet, ontzettend 
bedankt, het was top! Aan jullie 
motto ‘’Vier-us Carnaval’’ hebben 
jullie zeker gehoor gegeven!

En dan... 25 november 2023, het 
moment waar iedereen al weken 
naartoe heeft geleefd. Wie oh wie 
worden de nieuwe Hoogheden 
van 2024? Vele namen van zowel 
mannen als vrouwen gonzen al 
weken over de voetbalvelden, het 
schoolplein en in de kroeg. Daar 
kwamen tijdens Gerwen Kermis 
ook nog een 20-tal gezichten 
bij. Vanaf een grote plaat met 
foto’s van mogelijke kanshebbers 
waartussen ook de uiteindelijke 
hoogheden stonden, werden 
vele combinaties gemaakt maar 
de juiste combinatie is door 
niemand geraden. Dit bleek na 
een spetterende opkomst onder 
de klanken van de sirtaki. Prins 
Dionysos en zijn adjudanten 
Thaleia en Laetitia presenteerden 
zich. En deze Hoogheden zijn geen 
onbekenden voor de vereniging. 
Hoe dit precies zit, leggen ze 

verderop in deze Nar zelf haarfijn 
uit. Dion, Louise en Kristy: geniet 
ervan samen en maak jullie niet 
dik over de vele grappen die zijn 
gemaakt en gaan worden! 

Naast dit skonne grote trio staat 
ook een heel skon Jeugdtrio. 
Jeugdprinses HonoLoulou en de 
Hofdames BajaQuin en AlohaLon 
brengen het Caribische carnaval 
naar het koude Gerwen. Jullie zien 
er goed uit dames, maak er samen 
iets moois van! En dat gaat zeker 
lukken!

Mooi om in dit voorwoord nog 
even aan te halen is dat we dit 
jaar twee volwaardige dansgardes 
binnen de club hebben. De 
afgelopen jaren hadden we de 
Dansgarde en de Showdans, maar 
deze laatste is getransformeerd tot 
een heuse Dansgarde. Nu hebben 
we twee groepen, de Jeugdgarde 
en Grote Garde die tijdens al onze 
activiteiten en de bezoeken aan de 
zusterverenigingen hun prachtige 
dansen kunnen laten zien. Beide 
gardes zijn ook helemaal in het 
nieuw gestoken, dus het plaatje is 
helemaal af.

En dan nog even terug naar vorig 
jaar. In D’n Nar van 2023 schreven 
we een artikel en plaatsten we 
de eerste afbeeldingen van onze 
nieuwe residentie De NarreBar. 
We kregen toen al veel reacties 
hierop dat het er zo gaaf uitzag 
en of we al begonnen waren met 
opbouwen (red. medio januari 
2023). De afbeeldingen die we 
publiceerden in de krant en via de 
socialmedia leken zo echt, maar dit 
waren nog enkel de gerenderde 
foto’s van een 3D-model uit 
de computer. Het zijn een paar 
spannende maanden geweest. 
Nadat we in oktober een akkoord 
hadden gekregen van de school 
voor het gebruik van de sporthal, 
hebben we het in een paar 
maanden mooi klaargespeeld om 
een super mooie residentie neer 
te zetten. Ik hoop dat alle sceptici 
die hard riepen dat je van een 
sporthal geen sfeervolle feestzaal 
kunt maken en de sfeer uit de 
tent nooit in een gymzaal kunt 
krijgen eens flink achter hun 
oren gekrabd hebben toen 
ze het eindresultaat zagen. 
Wat is er veel werk verzet in 
een korte tijd en wat hebben 
we een schitterend resultaat 
neergezet! We hebben zoveel 
geweldige reacties gehad van 
bezoekers van De NarreBar, we 
zijn blij dat iedereen ons nog 
steeds weet te vinden ondanks dat 
we wat verder weggestopt zitten!

Dat we een mooie club mensen 
hebben binnen onze vereniging 
was al bekend. Iedereen werkt 
hard voor de club en heeft hart 

voor de vereniging. De vele jonge 
dames en heren die de Raad 
de afgelopen jaren versterkt 
hebben, hebben hun draai prima 
gevonden. Maar ook de ouwe 
garde welke is afgezwaaid blijft 
zich inzetten en dat met veel trots.

Een kleine anekdote... Zo stond 
er een van die ouw mannen wat 
later op de avond tijdens de eerste 
Zwamavond van 2023 achter in 
de zaal rond te kijken. Ik sloeg een 
arm om zijn schouders, bedankte 
hem nogmaals voor zijn inzet 
en dat we skon werk hadden 
afgeleverd, daar konden we gerust 
trots op zijn. Hij knikte een keer, 
dronk z’n pilske leeg en liep naar 
buiten. De volgende dag vroeg ik 
hem waarom hij ineens weg was. 
‘’Da waar bitter... onderweg hek nog 
efkes een traantje weg gepinkt zu 
mòi vink wà we gedàn hebbe... dur 
ben ik best trots op!’’ 

Een andere van die ouw mannen 
zei het ook mooi: ‘’We hebben een 
skon club volk en alles valt precies 
op z’n plats... De ouw eruit, de jong 
erin... een nieuwe residentie, een 
nieuwe start voor de vereniging, het 
valt allemaal precies op z’n plek di 
jaor.’’ En zo is het zeker!

Wij zijn weer helemaal klaar voor 
het nieuwe, erg korte seizoen. 
Iedereen staat weer te popelen 
en is volop bezig met alle voorbe-
reidingen. Activiteiten die goed 
lopen proberen we nog beter te 
maken en we hopen dat zo het 
carnaval de komende jaren blijft 
leven in het Narregat! Dank aan 
iedereen die zich belangeloos 
inzet voor onze mooie vereniging, 
we gaan er weer een mooi feest 
van maken. We zullen ook dit jaar 
weer laten zien waar we goed in 
zijn.

Alvast een hele fijne carnaval 
toegewenst en ik hoop jullie te 
mogen begroeten in De NarreBar 
of anders gewoon ergens op 
straat!

Rick van de Sande
Voorzitter CV De Narre-Kappen 
Gerwen

Van d’n Vurzitter

Beste lezers,

Voor u ligt alweer de 56e editie 
van D’n Nar. De redactie heeft 
ook dit jaar weer hard gewerkt 
om een mooie, échte carnavals-
krant in elkaar te zetten. Zoals 
u van ons gewend bent, staat 
de krant weer boordevol foto’s, 
informatie over het carnavals-
 jaar en belangrijke data die u 
niet mag missen. 

Naast de Knappen van De 
Narre-Kappen en de Heren en 
Dames van de Raad, stellen 
wij natuurlijk ook graag onze 
spiksplinternieuwe (jeugd)
hoogheden aan u voor. 
Daarnaast staat er natuurlijk 
nog veel meer in dat u echt 
gelezen moet hebben.

We hebben inmiddels afscheid 
genomen van het langst 
wachtende trio ooit: Prins 
Jogadero met zijn adjudanten 
Pérola en Aventura. Na ongeveer 
drie jaar te hebben moeten 
wachten, is het carnavals  jaar 
voorbij gevlogen en stappen 
zij weer van het podium af. Ook 
onze Jeugdprinses Glow moest 
met haar hofdames Glamour en 
Glitter afzwaaien.

Gelukkig mochten wij ook 
kennismaken met de nieuwe 
hoogheden voor deze 
carnaval. We hebben weer 

een prachtig nieuw jeugdtrio. 
Prinses HonoLoulou zal er 
met haar hofdames AlohaLon 
en BajaQuin ongetwijfeld 
een fantastische, Caribbean 
carnaval van gaan maken. 

Naast deze drie prachtige 
dames werden ’s avonds in een 
bomvolle D’n Heuvel ook onze 
grote hoogheden eindelijk 
onthuld. Prins Dionysos zal 
samen met zijn adjudanten 
Thaleia en Laetitia de scepter 
gaan zwaaien over het Narregat. 
Dit gaan zij doen onder het 
motto: ‘Goddelijk Gerwens 
Genot’. Het kan niet anders dan 
dat dit weer een carnaval gaat 
worden om nooit te vergeten.

Graag willen wij de adver-
teerders en onze sponsoren 
geweldig bedanken. Zonder 
hun steun zou deze krant nooit 
tot stand kunnen komen. 

Daarnaast willen we ook alle 
vrijwilligers bedanken die 
samen hard werken om een 
fantastisch carnaval in Gerwen 
mogelijk te maken. Hartelijk 
dank iedereen!

Tot slot wensen we u een hele 
fijne carnaval toe en heel veel 
leesplezier met D’n Nar.

Namens de redactie: Rick, 
Sander, Femke, Lieke en Kelly

Carnaval is een vast ijkpunt in 
het jaar en een mooie traditie. 
Het is een feest dat we samen 
vieren, onderlinge verschillen 
zetten we aan de kant. Een 
paar dagen lang laten we onze 
zorgen thuis en gaan even 
helemaal uit ons dak. Gelukkig 
kon carnaval vorig jaar weer 
als vanouds gevierd worden. 
De vele gezellige activiteiten 
brachten mensen samen en 
zorgden voor uitbundig plezier 
voor jong en oud.

Tijdens het carnavalsseizoen 
zetten weer vele vrijwilligers 
zich onvermoeibaar in voor 
de verenigingen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Zij 
houden de carnavalstraditie vol 
enthousiasme in ere. Zonder 
hen is dit feest niet mogelijk; 
heel veel dank voor jullie inzet!

Ook dit jaar geven we de 
sleutels van ons mooie dorp 
aan de prinsen en prinsessen 

van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. 

Ik wens alle Narre-Kappen veel 
Goddelijk Gerwens Genot, 
ofwel een geweldig carnaval 
toe. 

Alaaf, alaaf, alaaf!

Niels Wouters
Locoburgemeester Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten – het 
Narregat

Van de redactie

Van d’n burger
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Prins
Dionysos

Wie is Prins Dionysos? 
Ik ben 52 jaar geleden geboren als 
Dion Langenhuijsen. Vader van 
twee zonen, Thomas en Mathijs. 
Thomas is inmiddels uitgevlogen, 
maar Mathijs woont nog altijd 
bij mij en Louise in D’n Dooie 
Hoek. Misha is onze knappe en 
(dat denken wij tenminste) licht 
geflipte herdershond.

Hoe ben je in Gerwen terecht 
gekomen?
Ruim 18 jaar geleden ben ik naar 
D’n Dooie Hoek verhuisd. Daarvoor 
heb ik even in Nuenen gewoon. 
Ik ben in Vaartbroek opgegroeid 
en was bevriend met iemand uit 
Gerwen. Zodoende kwam ik hier 
al wel vaak en heeft dit dorp mij 
ook altijd getrokken. Toen ik hier 
kwam wonen voelde het als een 
warm bad en raakte ik al snel 
bevriend met diverse ‘markante’ 
figuren in dit dorp. Veel van hen 
waren al actief in het Gerwense en 
dan word je al snel meegezogen in 
verschillende activiteiten. Tijdens 
een verjaardag van een gezamen-
lijke vriendin in onze straat kwam 
ik Louise tegen waar ik tot op de 
dag van vandaag verzot op ben. 
Wij wonen inmiddels zo’n vier jaar 
samen. 

Wat doe je dan zoal in Gerwen?
Binnen het Gerwense zet ik mij 
graag in voor ‘de gemeenschap’. 

Zo ben ik, naast mijn bemoeie-
nissen met onze carnavalsver-
eniging, jarenlang verbonden 
geweest aan de Kindervakantie  -
 week en organiseer ik mede de 
Gerwense kermis. Binnen onze 
carnavalsvereniging bekleed ik de 
functie van penningmeester, neem 
ik zitting in de zwamcommissie 
en ben ik (weliswaar voor het 
laatste jaar) lid van de Prins Keuze 
Commissie (PKC).

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als 
kwaliteitsmanager bij Olympia. 
Eén van de grote uitzendorga-
nisaties van Nederland waarbij 
ik erop toe zie dat iedereen zich 
aan de normen, wetten en regels 
houdt. Ook hier ligt een duidelijk 
verband met mijn prinsennaam. 
Olympia is immers een begrip uit 
de Griekse oudheid.

Hoe ben jij als PKC lid eigenlijk Prins 
geworden?
Heb je even? Het was een 
bijzondere zet inderdaad. Als 
lid van de PKC heb je de mooie 
taak om de nieuwe hoogheden 
te kiezen die een jaar lang het 
gezicht van onze vereniging zijn. 
En hoewel velen zich jaarlijks 
‘aanbieden’ om op het podium 
te gaan staan, is bij ons altijd de 
stelregel geweest dat je ‘gevraagd’ 
moet worden. Dus mijzelf naar 

voren schuiven, zou ik ongepast 
hebben gevonden. Daarnaast heb 
ik als penningmeester van onze 
mooie club voor, tijdens en na de 
carnaval vaak mijn handjes al vol 
genoeg zonder dat daar ook nog 
eens een scepter bij komt. Maar 
dat het op mijn bucketlist stond 
om ooit eens als hoogheid op het 
podium te mogen staan, dat was 
een zekerheid. 

Onderweg naar de zwamavond 
van De Wetters stelde Pim mij de 
vraag: “Dion…zou jij als opvolger 
van Jogadero in 2024 de kar willen 
trekken?” Maar een PKC-lid op 
het podium zetten? Dat gaat vast 
vragen oproepen. Waren er dan 
echt geen andere kandidaten 
te vinden? Zeker wel, maar zo’n 
kans komt in principe maar één 
keer voorbij. Moet je die dan niet 
pakken? 

Tja... dus daar was de eerste vraag 
vanuit de PKC. Paul was op dat 
moment al beoogd geheim lid, 
maar was nog niet echt ingewijd in 
de ‘geheimen van de PKC’. Hij werd 
dus nog even in het ongewisse 
gelaten. Maar toen we tijdens het 
dweilen een beetje gekscherend 
aan het brainstormen waren over 
de mogelijke nieuwe hoogheden 
begon Paul erover dat ik het zou 

moeten worden. “Zou jij Prins 
willen worden?” Voor dat ik iets kon 
zeggen of doen, vloog hij al naar 
Pim om zijn idee te opperen. En 
dat was dus het tweede PKC-lid dat 
mij vroeg. Ondanks dat wij Paul 
nog even in het duister wilden 
laten tasten, had ontkennen 
op dat moment geen zin meer. 
Ondertussen had ik mijn beoogde 
adjudanten al gepeild. Twee 
heerlijke, blonde, gezellige meiden 
aan mijn zijde waarmee ik een 
geweldige carnaval zal hebben. 
Louise en Kristy. Beiden wilden dit 
avontuur graag met mij aan.

Hoe heb je naar deze carnavals  
periode toegewerkt?
Aangezien ik zelf al even meedraai, 
wist ik wat ons te doen stond. 
Motto, kleding, namen, hints 
bedenken, enz. Dus Marjolein 
van Wondertime gebeld. Zij staat 
bekend om haar prachtige kleding. 
Die kon al meteen helemaal los 
met de ontwerpen. Regelmatig 
zijn wij dus op en neer naar 
Maarheeze gereden om te passen 
en te meten. Helaas moesten 
wij op zoek naar iemand die ons 
schoeisel kon maken. De persoon 
die dit in het verleden deed, was 
ermee gestopt. Gelukkig vonden 
wij snel een alternatief op advies 
van Marjolein. Het was ook een 
Marjolijn, maar dan uit Helmond. 
Zij maakt van bestaande schoenen 
laarzen. Uiteraard moesten wij 
de onderscheidingen en speldjes 
ontwerpen en laten maken. 
Regelmatig in conclaaf met de PKC 
om alles in kannen en kruiken te 
gieten. Al met al een leuk proces. 

Vanwaar de naam Prins Dionysos?
Over mijn naam heb ik niet 
lang nagedacht. Hij past bij 
mijn Bourgondische levensstijl. 
Dionysos was dus een voor de 
hand liggende keuze. De Griekse 
god die symbool staat voor 
geestdrift en enthousiasme, 
feesten en plezier. Maar ook de 
god van de wijn en het bacchanaal. 
Een op en top feestbeest. In onze 

prachtige residentie prijkt ook 
een mooie afbeelding van de god 
Bacchus. Het Romeinse equivalent 
van Dionysos. 

Waar heb je het meest van genoten 
de afgelopen maanden?
Het spelletje. Bommetjes droppen, 
zorgen dat er gepraat gaat worden 
en dat mensen gaan jagen. 
Carnaval laten leven onder de 
mensen. En vooral niet bang zijn. 
Volgens de andere leden van de 
PKC en mijn adjudanten ging ik 
best ver. Een gewaagde uitspraak 
hier en daar, bierviltjes met Griekse 
versiering, een trui met Dionysos 
erop gedrukt aantrekken naar de 
gender reveal party en café De 
Stam. Mijn kop op de foto tijdens 
de kermis. Andere verdachten zo 
gek krijgen dat zij het spelletje 
meespelen. Zo doken er allerlei 
verdachte foto’s op van mensen 
die verdacht waren, maar bewust 
gedeeld werden om anderen weer 
op het verkeerde been te zetten. 
En dan nog... Je moet de link maar 
weten te leggen als jager. Vanaf 
de bekendmaking bij De Wetters 
kwam men wel heel dichtbij. Zelfs 
de naam Dionysos is toen gevallen. 
Knap staaltje peuterwerk! En dan 
was er natuurlijk nog de voorpret 
die wij als trio samen met Nick en 
de PKC hadden in aanloop naar dat 
wat het mooiste feest van het jaar 
moet worden en wat wij ons hele 
leven gaan herinneren.

Wat is jullie motto?
Met Thaleia (Griekse muze van 
de feestvreugde) en Laetitia 
(Romeinse godin van de vrolijkheid 
en vreugde) lag het motto al snel 
voor de hand. Dus gaan wij dit 
jaar met jullie allemaal ontzettend 
genieten. Doen waar wij als clubke 
het allerbeste in zijn: feest vieren, 
plezier maken, uit onze panty 
klappen en hier en daar een beetje 
buiten de lijntjes kleuren tijdens 
het feest der feesten en dat met 
ons motto:
Goddelijk Gerwens Genot!

Goddelijk Gerwens Genot
Prins
Dionysos
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Wie is Adjudant Thaleia?
Ik ben Louise Lauwers, geboren in 
het jaar 1977. 

Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren in Oeteldonk. 
Ik heb ook nog even in België, 
Veldhoven en Eindhoven 
gewoond. De liefde heeft mij 
enkele jaren geleden naar de 
Gerwense Dooie Hoek gebracht, 
waar ik samenwoon met mijn 
vriend Dion en onze hond Misha. 

Waar kennen mensen jou van?
Inmiddels ben ik ook op diverse 
fronten actief in verschillende 

verenigingen zoals de Kinder-
vakantieweek en binnen CV De 
Narre-Kappen. Als lid van de 
Raad verricht ik diverse hand- en 
spandiensten tijdens de verschil-
lende activiteiten en organiseer 
ik mede de brunch op carnavals-
maandag. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als 
woonbegeleider bij Eckartdal waar 
ik een woongroep met verstan-
delijk gehandicapten begeleid. Een 
kleine stap dus naar het lidmaat-
schap bij De Narre-Kappen!

Waarom de naam Thaleia?
Mijn naam Thaleia heb ik gekozen 
omdat zij de muze is van Dionysos 
(hopelijk in het echt ook maar dat 
betwijfel ik :-p ). Zij is de muze van 
de feestvreugde.

Wat heb jij met carnaval?
Carnaval heb ik van kinds af aan erg 
leuk gevonden. Bij oma en opa en 
vele ooms en tantes uit Reusel werd 
dit ook flink gevierd. Mijn favoriete 
pekske was boerinneke. De grote 
optochtwagens waren in mijn ogen 
sprookjesgiganten. Lekker hossen, 
confetti gooien en snoepen waren 
mijn verkozen bezigheden. Een 

heerlijke tijd om op terug te kijken. 

Toen ik wat ouder werd en in 
Eindhoven woonde, ging ik op 
Stratum carnaval vieren. Daar werd 
anders carnaval gevierd, veel indivi-
dualistischer. Ik miste de gezellig-
 heid die ik van vroeger kende.

Toen ik in Gerwen kwam wonen 
was mijn zin in carnaval niet meer 
zo groot. Maar Dion was erg actief 
bij De Narre-Kappen en dus moest 
ik toen wel een keertje mee. Dit 
vond ik spannend, want ik kende 
toen nog niemand. Maar dat was 
aan het einde van de carnaval wel 
anders. Eindelijk was die gezellige 
carnavalssfeer weer terug.

Waar geniet je het meest van tijdens 
carnaval?
Wat ik het allerleukste vind tijdens 

carnaval is het samen zijn en er op 
uit gaan met de leden van onze 
vereniging. Ook het contact met 
de leden van andere verenigingen 
vind ik gezellig. Onder het genot 
van een lekker biertje samen zijn, 
streken uithalen en herinneringen 
maken, gewoon lekker onbesuisd 
bezig zijn.

En wat verwacht je van deze 
carnaval?
Ik heb al enorme voorpret gehad 
met de voorbereidingen, het 
aanhoren van de verdenkingen, 
de kleding laten maken en de 
fotoshoot. Maar kijk er heel erg 
naar uit om met Dion, Kristy en met 
jullie een mooi feestje te vieren. 
En anderen te laten zien wat nou 
Goddelijk Gerwens Genot 
betekent! 

ThaleiaAdjudant Thaleia

LaetitiaAdjudant Laetitia
Wie is Adjudant Laetitia?
Ik ben Kristy van der Schoot, 27 
jaar. Eindelijk is het bekend! Wat 
moest ik lang een geheim bij 
me houden. De meesten die me 
kennen, weten dat ik nogal een 
flapuit ben... Maar kijk eens aan, 
het is me gelukt! 

Hoe ben je in Gerwen terecht 
gekomen?
Ik ben eigenlijk import vanuit het 
mooie Mariahout, maar woon nu 
al vier jaar met mijn vriend Nick 
Bisseling en Ties (onze beste liefste 
viervoeter waarmee ik graag door 
de bossen struin) samen in het 
oh zo mooie Gerwen, waar ik het 
super naar mijn zin heb. 
Een aantal jaar geleden, toen ik 
hier nog niet echt woonde, ben 

ik mezelf wel al een klein beetje 
gaan settelen. Ik ben een paar 
jaar leiding geweest bij Jong 
Nederland, waar ik veel mensen 
heb leren kennen. Als lid van de 
Raad van De Narre-kappen verzorg 
ik o.a. samen met Louise en andere 
commissieleden de brunch. 
Verder hou ik ervan om gezellig 
met vrienden en vriendinnen te 
terrassen, lekker uit eten te gaan 
en weekendjes weg!

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk ondertussen alweer vijf 
jaar met plezier bij Haarmode ‘t 
Kappertje in Eindhoven.

Hoe ben je eigenlijk op het podium 
terechtgekomen?
Toen er werd gevraagd aan mij: 

‘”Kristy, hoe zou je het vinden om 
volgend jaar adjudant te willen 
zijn?” was mijn antwoord: “Dat ligt 
eraan met wie!”
Ik keek Dion aan en zei: “Maar als 
het met jou is dan doe ik dat graag!”
Wist ik veel dat hij het dus ook 
echt was! Goed gegokt dus, maar 
zijn gezicht verraadde alles, ha ha! 
Maar wat een eer vind ik dit! Echt 
geweldig.

Zo’n aanloop is natuurlijk spannend. 
Hoe is dat gegaan?
Het leukste was om met de PKC de 
hints en de muziek te bedenken 
en het maken van het oh zo mooie 
bord voor bij de kermis. Een bord 
zodat iedereen kon gokken wie 

het toch zou zijn! Zelf 
deed ik net zo hard 
mee natuurlijk, want 
ja, wie doet mijn foto 
nou op dat bord? Zo 
gek.

Waarom de naam 
Laetitia?
Deze carnaval heet ik 
Adjudant Laetitia! De Griekse 
godin van de vrolijkheid en 
vreugde! 

Wat verwacht je van deze carnaval?
Wat ik dus vooral belangrijk vind, 
is genieten! En dat ga ik zeker doen 
met deze carnaval. Ik heb er super 
veel zin in!

Goddelijk Gerwens Genot!Pagina 5



Kijk op olympia.nl voor meer informatie 
of scan de QR code

Olympia is trots 
op Prins Dionysos!



Driebanden
Bij driebanden liggen 3 ballen op 
tafel: 2 witte en een rode. Kijk maar 
eens naar de haarkleur van onze 
hoogheden. 

De fakkel is weer 
doorgegeven
Jogadero, Aventura en Pérola 
hebben het vlammetje 
doorgegeven aan ‘de neie’. De 
fakkel verwijst dan weer naar de 
Olympische vlam die in het Griekse 
Olympia (werkgever van Prins 
Dionysos) wordt ontstoken.

Neemt geen enkel risico
Eén van de taken die Dion heeft als 
Kwaliteitsmanager is het beperken 
of uitbannen van risico’s.

Een groot gezin
Een verwijzing naar de werkzaam-
heden van Louise. Zij werkt op 
Eckartdal als woonbegeleider van 
verstandelijk beperkte mensen. 
Haar cliënten leven in een soort 
van gezinssituatie. Zij is hun 
begeleider, maar ook een soort 
moeder en vertrouwenspersoon.

Vandaag is rood
Een verwijzing naar de rossige 
haarkleur van Prins Dionysos.

Zij treffen elkaar zeker 
één keer in de vier weken
Kristy is de kapster van Dion. Met 
enige regelmaat neemt hij dan ook 
plaats in haar stoel.

Schaarbeweging
Nee, geen voetbalterm, maar een 
verwijzing naar Kristy die zowel 
zakelijk als privé regelmatig de 
schaar hanteert als kapster.

Check, check, dubbelcheck
Stroomlijnen van processen en 
ervoor zorgen dat alles binnen 
de gestelde kaders verloopt. 
Wederom een taak van de Kwali-
teitsmanager.

Halfbloedje
De moeder van Louise is Belgische 
en haar vader Nederlands.

(H)oezo
Drankje wat je in elk Grieks 
restaurant krijgt. En ‘hoezo’ staan 
zij op het podium?

2 Reuen
Ties en Misha.

Extra hint: Zij aan zij
Thaleia en Laetitia staan aan 
weerszijde van Prins Dionysos. 
Samen viert dit drietal zij aan zij 
carnaval met als motto ‘Goddelijk 
Gerwens Genot’.

Verklaring van de tips
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Heren en   Dames
van de 
Raad

Harold Hendriks
President
Seniorencarnaval

Anton Donkers
Optocht 

Sandra Donkers
Diverse hand- en spandiensten

Bertine de Louw
Diverse hand- en spandiensten

Anne Janssen
Diverse hand- en spandiensten

Johan van Vroenhoven
Muziekskes
Optocht

Carla van Vroenhoven
Seniorencarnaval
Carnavalsbrunch

Johan de Louw
Playback
Seniorencarnaval

Bodhie Veldkamp
PR-commissie
Afvaardiging in het bestuur van 
Comité Gerwen Actief

Vincent Engelen
Carnavalsbrunch
Afvaardiging in het bestuur van 
Comité Gerwen Actief

Femke Mol
Seniorencarnaval
Redactie D’n Nar

Gijs Vorstenbosch
Grootvorst

Mayke van Engelen
Zwamavonden
Leiding dansgarde

Iris de Louw
Diverse hand- en spandiensten

Iris Verhagen
Leiding dansgarde

Daisy van de Langenberg
Diverse hand- en spandiensten

Denise Liebregts
Jeugdcarnaval
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Heren en   Dames
van de 
Raad Rick van de Sande

Bestuur (voorzitter)
Facilitair
PR-commissie
Redactie D’n Nar

Sander Bontje
Bestuur (lid)
Hoffotograaf
PR-commissie
Redactie D’n Nar
Website

Vincent van Kuringen
Facilitair
Zwamavonden

Nick Bisseling
Bestuur (lid)
Elektrische muziekskes
Facilitair
Narre-Party
Playback

Kitty Engelen
Jeugdcarnaval

Kelly van de Sande
Bestuur (secretaris)
Redactie D’n Nar

Syl van Lierop
Seniorencarnaval

Jordan van de Laar
Facilitair
Playback

Paul van der Steen
Bestuur (lid) 
Afvaardiging in de Sleutelclub

Paul van den Bogaard
Narre-Party
Playback
Prinskeuzecommissie
PR-commissie
Afvaardiging in de Sleutelclub

Niels de Groot
Optocht

Martijn Gevers
Diverse hand- en spandiensten

Pim Kuijten
Prinskeuzecommissie
Zwamavonden

Patty Kuijten
Diverse hand- en spandiensten

Lieke Bastiaansen
Redactie D’n Nar
Leiding dansgarde

Wouter Vorstenbosch
Zwamavonden

Tom van den Berk
Narre-Party
PR-commissie

Mike Verkuijlen
Diverse hand- en spandiensten

Jordy van der Aa
Facilitair
Zwamavonden

Nicole van Kuringen
Jeugdcarnaval
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 Gecertificeerd op het 
gebied van beveiliging   

  Gegarandeerd 24/7 service

Professionele installatie      
Materialen van hoge kwaliteit

Voor meer informatie:
A2B security: 

 www.a2bsecurity.nl

 0492 - 792494
  info@a2bsecurity.nl

Met eigen crematorium

Van Veldekestraat 28, Nuenen  -  Oranjelaan 54, Beek en Donk 
Dag en nacht bereikbaar op 040 84 48 630

Het afscheid in vertrouwde handen.
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www.unibrew-nederland.nl
UNIBREW 

Beekerheide 15A
5741 HB Beek en Donk
085 105 19 84
info@unibrew.nl

Opening carnaval 
van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten: 
D’n Aftrap!
Op carnavalszaterdag 10 februari 
trappen we gezamenlijk het 
carnaval af in Nuenen. Dit is de start 
van de carnaval in onze gemeente 
met muziek en gezelligheid. 
De carnavalsverenigingen van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
organiseren dit jaarlijkse event.

Dit jaar vindt D’n Aftrap plaats in de 
ResiTentie van CV De Dwersklippels 
op het Vincent van Goghplein in 
Nuenen. U bent welkom vanaf 
9.30 uur en we starten het officiële 
programma stipt om 10.00 uur. Bus 
Lijn 111 kan u hierheen brengen 
vanuit Gerwen en Nederwetten, 
check de sociale media en websites 
van de carnavalsverenigingen voor 
de actuele vertrektijden en opstap-
plaatsen. 

Om 12.00 eindigt het officiële 
programma, daarna gaan we nog 
even door voor een dansje, drankje 
of een lekkere hap.

Ook dit jaar zullen de sleutels van 
onze mooie dorpen weer officieel 
overgedragen worden aan de 
vier Hoogheden van dit jaar. De 
dansgardes treden op en er komen 
diverse hofkapellen en een leuke DJ 
tijdens deze happening. 

Carnaval vieren we samen, dus 
komt u ook? De toegang is gratis 
en bij binnenkomst krijgt u ook 
nog eens een consumptiebon 
aangeboden.

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient  
in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo  

en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden.  
De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden:  

u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars 
adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én  

moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Loewe bild i. 
Uw persoonlijke 

streaming-tv.
Ervaar blockbusters en               

serie-highlights met een druk 
op de knop.

Kijk tv en video-on-demand, luister naar muziek, 

surf via internet of gebruik onlinediensten.                                                                                                                                

Een oled smart-tv zoals bild i, die uw persoonlijke streaming-

hoogtepunten behoudt. 

Snel en intuïtief. Eenvoudig en duidelijk.

Slimmere televisie - Loewe bild i.                                                                                                                                       

Made in Germany.

Er is reeds een Loewe bild i. oled vanaf 2.699 €.                                                                                                                                            

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl

Zomer- winter- en all season banden
Inkoop en verkoop

Ook voor het 
complete onderhoud 
van uw Volkswagen!



IS JOUW COLLEGA 
OOK ZO’N CLOWN ?
Kom naar APS voor een nieuwe!

apspersoneel.nl

 Postbus 110, 5670 AC Nuenen 
 

 

Tel. 040-28388 37
info@bcsn.nl
www.bcsn.nl

NUENENSE
ZUIVELHANDEL

040-2833402

Vur al oe rómme,èèjer en bódschappe
èn huis!

mèr 
nie 

mi

cana
val!



Tel: 06 50 63 47 10
info@donkersbouwbedrijf.nl

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Mgr. Frenkenstraat 2, 5674RW Gerwen

Bouwbedrijf
Donkers

S p o r t m a s s a g e  A r a n e a

Sportmasseur 

Sporttherapeut

Ontspanningsmassage

Bindweefselmassage

Blessurepreventie

Manuele lymfedrainage

Kinesiotaping

 Ruiterweg 10

5674 XB Nuenen

06 53 899 205

info@sportmassagearanea.nl

www.sportmassagearanea.nl

   /SportmassageAranea

Gratis busvervoer: 

Lijn 111
Op carnavalszaterdag, zondag en 
maandag rijdt hij weer: Lijn 111. Het 
inmiddels populairste vervoers-
middel tijdens carnaval brengt de 
feestvierders weer naar de drie 
kerkdorpen van onze gemeenten. 
Dankzij de inzet van de gezamen-
lijke carnavalsverenigingen en met 
financiële steun van de gemeente 
Nuenen c.a. en Club 111 kunt u 
deze carnaval weer eenvoudig, 
superveilig en gratis bij elkaar op 
visite!
Een prachtige en super makkelijke 
manier om eens bij en met elkaar 
op stap te gaan. De verenigingen 
willen hiermee benadrukken dat 
je carnaval met elkaar én bij elkaar 
viert. Het is de bedoeling dat op 

deze carnavalsdagen gedurende 
nagenoeg de gehele dag en avond 
de bus continu zal rijden tussen de 
dorpen Nederwetten, Gerwen en 
Nuenen. Af en toe zal de chauffeur 
echter de verplichte rij-pauze in 
acht moeten nemen. 

De bus stopt op de volgende 
plaatsen: Park in Nuenen, 
Heuvelplein in Gerwen en Hoek 
Koppel/Bloemhoefstraat in 
Nederwetten. 

Meer info en het rijschema volgt in 
de media, dus houd onze website 
www.narre-kappen.nl en onze 
socialmedia in de gaten voor het 
laatste nieuws hierover.

Zo. Onze nieuwe raad

Mogelijk gemaakt door NarreNat, exclusief in de NarreBar

Valt op hé!

Kijk op www.narre-kappen.nl/over-ons/adverteren

Ook opvallend adverteren en tegelijkertijd 
het carnaval in Gerwen steunen?



Het laatste woord 
van Prins Jogadero
Beste Narren en Narrinnen, daar 
stonden we dan op 19 november 
2022... het nieuwe trio van De 
Narre-Kappen uit Gerwen en 
de mede-kartrekkers van de 
gemeente Nuenen voor het 
carnavals  jaar 2022/2023. Dat we 
hier drie jaar op zouden moeten 
wachten hadden we van tevoren 
niet verwacht.

In 2020 werd ons gevraagd of wij 
de ‘nieuwen’ voor 2021 wilde zijn. 
Vol enthousiasme zeiden we ja 
en hebben we ons in dit avontuur 
gestort. De pakken waren in 
productie. De eerste schetsen 
van de onderscheidingen en 
pins lagen bij de drukker en de 
eerste contacten met de fotograaf 
werden gelegd. Helemaal klaar 
voor een jaar vol feest. Het was 
alleen de vraag wanneer dit feest 
zou gaan losbarsten. Wat volgde 
waren twee jaren van onzekerheid 
en het pendelen tussen de ene 
lockdown en de andere. Toen de 
eerste positieve signalen kwamen 
dat het land steeds verder ‘open’ 
mocht, werd meteen het plan 
opgepakt om de bekendmaking 

plaats te laten vinden maar ook 
hier werd op het laatste moment 
een stokje voor gestoken door de 
nieuwe maatregelen die volgden. 
Het lijkt me vanzelfsprekend dat 
ons motto hier ook zijn ontstaan 
kende. Intussen werd het steeds 
lastiger om het ‘geheim’ dat we 
meedroegen een geheim te laten 
blijven al waren de jagers in die 
tijd nog niet echt actief. ;-)

Na de KVW en de kermis in 2022 
zonder verdenkingen door te zijn 
gekomen was het die zaterdag in 
november eindelijk zover. Na ’s 
middags nog een aantal mensen 
op het verkeerde been te hebben 
gezet, stond het die avond dan 
eindelijk te gebeuren. De lang 
geoefende opkomst werd door 
speciaal ingehuurde danseressen 
fantastisch uitgevoerd en met 
een knal werden we onthuld. Vele 
enthousiaste en ietwat verbaasde 
koppies volgden en een geweldig 
feest ontbrandde. Samen met 
vrienden, familie, zusterverenig -
ingen en alle andere aanwezigen 
was het een super gezellige 
avond die traditioneel met de 

vereniging tot in de late uurtjes 
werd afgesloten ‘op de eier bij de 
neije prins’. 

Natuurlijk werd er de volgende 
dag mee opgeruimd in D’n Heuvel 
en toen dat klaar was zat iedereen 
al snel aan zijn of haar eerste 
pilske. Hier werden ook meteen 
de plannen en tekeningen voor 
de nieuwe residentie uitvoerig 
doorgesproken. In de weken die 
volgden stapelden de hoogte-
punten zich in rap tempo op. Van 
het ‘iets te gezellige’ boogzetten, 
tot de recepties en zwamavonden 
aan toe en vervolgens op naar 
Carnaval 2023. 

Een ander hoogtepunt was het 
omtoveren van de gymzaal tot 
de fantastische nieuwe NarreBar. 
Wat een geweldig werk is er hier 
geleverd in slechts een paar weken 
tijd. Aan werkelijk ieder detail werd 
gedacht en uitgevoerd. Waar ons 
clubke toch allemaal niet toe in 
staat is! :-D

Wat hebben wij een geweldige 
tijd gehad tijdens al die prachtige 
carnavalsdagen. Enkele hoogte-
punten waren de optochten van 
de verschillende zusterverenig-
ingen, de playbackshow waar we 
weer zeer creatieve optredens 
hebben mogen aanschouwen, het 
dweilen met De Narre-Kappen 
met het bezoek aan de tienertent 
waar we onder begeleiding van 
1500 lichtjes het nummer Brabant 
zongen en natuurlijk de optocht 
met het optochtbal in Gerwen. Wat 
een grandioos feest was dit weer 
onder leiding van de Nünentaler 
Schürzenjager. En dit zijn nog maar 
enkele van de vele mooie dingen 
die wij hebben meegemaakt. 

Al met al was het voor ons een 
carnaval om nooit te vergeten!
Met de onzekerheid of Covid na 
deze carnaval weer zijn intrede zou 
doen werd ons normale leventje 
weer opgepakt en konden we nu 
weer langzaam zelf deelnemen 
aan het raden en jagen naar onze 
opvolgers. 

En in november 2023 was het dan 

zover. Na een gezellig afscheid 
met onze collega-hoogheden 
in Nederwetten volgden nog de 
prinsenwissels van de zusterver-
enigingen in de gemeente Nuenen 
en kwam er op 25 november een 
einde aan onze kartrekkersrol. 
Met een lach en een traan en in 
een duikpak en DHL-box hebben 
we afscheid genomen van onze 
geweldige carnavalstijd en van 
de geweldige vereniging waar 
we onderdeel van zijn geworden. 
Wouter als raadslid, Myrna als 
oud-adjudant en ik als grootvorst 
en raadslid. 

Wij willen iedereen ontzettend 
bedanken voor deze mooie tijd 
en alle overgetelijke ervaringen. 
We zullen het nooit vergeten! 
Daarnaast willen we Prins Dionysos 
en Adjudanten Theleia en Laetitia 
veel plezier wensen het komende 
carnavalsjaar! 

Het langstwachtende trio ooit 
van Gerwen,
Gijs, Wouter en Myrna
Prins Jogadero en Adjudanten 
Aventura en PérolaPagina 14



Column
Waar komt 
Gerwen 
vandaan?
Hieronder mijn theorie. Niet bewezen, maar denk dat ik er dichtbij zit.

God schiep de mens en dat deed ie best goed,
alles zat waar alles zitten moet.
Hij schiep de aarde, de zee en nog meer, 
en zette vervolgens de mensen daar neer.
En na een dag of zes toen had hij het wel gezien, 
dat scheppen was saai en vermoeiend bovendien.
En alles liep zo’n beetje zoals het hoort 
en toch dacht ie verbolgen, witte wa mij nou stoort?
Alles dè is er en het loopt allemaal, 
maar nergens is de situatie echt ideaal.
En we begrijpen uit diverse bijbelse verhalen, 
dè God hiervan gruwelijk hèt zitte balen.
Maar toen was er een volk niet ver hier vandaan,
dè is toen met de zee aan de gang gegaan.
Dè volk, in de volksmond Nederlanders geheten, 
da schiep het land wat God was vergeten.
Dit volk schiep haar steden, haar wegen, haar land, 
haar wetten op klei en op zand.
Dè volk werkte noest en boog ijzer met handen,
creëerde samen de Lage Landen.
En God zag dat het goed was, hij vond het zelfs top 
Van alles ter wereld stond ons land voorop.
En hij riep enthousiast naar andere Goden toen: 
Hee hee, dat wil ik jullie g*******me wel eens zien doen!
En uit al zijn schepselen uit het Nederlandse domein,
zocht hij die mensen die het gezelligste zijn.
Want bidden en de kerkgang vond God best okee, 
maar tegenover de kerk hoort wel een café.
Ook het accent da mocht niet te hard en een verdere selectie werd 
opgestart.
De groep die hij overhield was ideaal, 
mensen perfect, absoluut optimaal.
En hij nam ze apart naar het zuidelijk gebied, 
dat ie vervolgens Brabant noemen liet.
Zijn werk zat er bijna op en uitermate tevree,
keek God naar zijn mensen benee.
Hij zweeg en hij glom en hij kon slechts beamen, 
dat hij zich voor de Brabanders niet hoefde te schamen.
En sindsdien is het overal bekend, dat wanneer je eens op aarde bent.
Dan ga je naar Nederland, want in het Zuiden daarvan,
Daar wonen wij Brabanders en die kunnen er wat van.
Wat hij vergeten is te zeggen, zet ik nu op papier.
Want in het Brabantse Gerwen, daar hebben ze pas plezier.
Hier schiep God uit de beste korenaren,
Een geweldige groep mensen, de Gerwenaren.
Het beste wat Brabant te bieden heeft en waar carnaval nog echt 
wordt beleefd.
Het beste bewaard voor het laatst,
beschreven in dit lange verhaal en in de carnavalskrant geplaatst.

VOOR EXTRA OPENINGSTIJDEN KIJK OP WWW.COPPELMANS.NL

PlanTen koOpt u 
bij coPpelMans 

Nuenen 

VOOR EXTRA OPENINGSTIJDEN KIJK OP WWW.COPPELMANS.NL

PlanTen koOpt u 
bij coPpelMans 

Nuenen 

•  airconditioning

•
  
koeltechniek

•  Nuenen 040 291 28 83

MAATWERK IN METAAL

06 13771651 www.vdveldennuenen.nl

www.fysiovankemenade.nl 
0613406886 - info@fysiovankemenade.nl
Nuenen - Gerwen

Voor iedereen een TOP carnaval!



2023
Foto’s 
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Collse heide 58 | nuenen | 040-2839366
www.deverhuurspecialist.com
info@deverhuurspecialist.com

wij hebben alles vur oe fisjes!



Alvershool 5a Gerwen  * www.andrevanrooij.nl * 040-284 72 72

Samen zorgen wij ervoor dat 

u de bloemetjes buiten kunt 

zetten tijdens deze carnaval!

Bleekerweg 11a Asten * www.geversplanten.nl * 0493-47 05 21  



Jeugdprinses HonoLoulou
Beste Narren en Narrinnekes,

Ik ben prinses HonoLoulou en 
samen met mijn Hofdames 
AlohaLon en BajaQuin gaan wij 
er een  spetterende en feestelijke 
carnaval van maken. In het 
dagelijks leven heet ik Loulou 
de Rooij en woon ik met mijn 
moeder Susanne en zusjes Kiki en 
Jacky in Narregat. Wij wonen daar 
samen met onze lieve honden Pipi 
Langkous, Charly Chuck en pony 
Kensington. Mijn papa woont in 
Dwersklippelgat en daar ben ik, 
samen met mijn zusjes, regelmatig 
te vinden.

Ik ben 11 jaar geleden geboren 
in Lappegat. Ik zit nu in groep 8 
bij meester Tom op Bredeschool 
Heuvelrijk in Narregat. Ik heb het 
hier erg naar mijn zin. Het laatste 
schooljaar voordat ik naar de 
middelbare school ga. Welke dat 
gaat worden weet ik nog niet, 
maar ik kijk er wel naar uit om een 
goede keuze te maken.

Mijn grootste hobby is paardrijden. 
Hier ben ik heel fanatiek in en 
ik rijd ook bijna ieder weekend 
wedstrijd. Het liefste neem ik dan 

deel aan eventingwedstrijden. 
Dat is een soort crossen door de 
bossen, maar dan moet ik wel 
foutloos en binnen de tijd zien te 
blijven. Daarnaast vind ik skiën 
heel leuk en lees ik graag. Ik turn 
1x in de week om een beetje lenig 
te worden...

Ik hou van veel dingen maar zeker 
ook van carnaval. Carnaval is er 
met de paplepel ingegoten. Hier 
kijk ik dan ook ieder jaar naar uit. 
Na het zien van mijn zus Kiki op 
het podium vorig jaar als Hofdame 
Glitter begon het bij mij al gelijk te 
kriebelen en kon ik niet wachten 
om mij kandidaat te stellen om 
prinses te worden. Ik heb hier 
dan ook geen moment over 
getwijfeld. Ik ben namelijk graag 
de gangmaker en ga graag voorop 
in de strijd  om er samen met 
Hofdames AlohaLon, BajaQuin, de 
Jeugdraad en jullie een onverge-
telijke Caribische carnaval van te 
maken. De jurken zijn klaar en het 
dansje hebben we geoefend, dus 
laat maar komen die Caribische 
carnaval. Ik heb er zin in.

Met Caribische groet,
Prinses HonoLoulou

Jeugdtrio 2024
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Ik ben hofdame BajaQuin en in het 
dagelijkse leven heet ik Quincy 
Brouwer. Ik woon samen met mijn 
moeder, bonusvader, broer en 
zusje in Gerwen. Mijn hobby’s zijn 
dansen (dit doe ik natuurlijk bij De 
Narre-Kappen), sieraden maken 
en knutselen. Carnaval vind ik een 
van de leukste dingen, omdat er 

altijd veel gezelligheid en muziek 
is en je natuurlijk zo leuk, gek en 
mooi verkleed kan komen als je 
zelf wilt. Ik hoop dat we er deze 
carnaval weer een gezellige boel 
van gaan maken met zijn allen. Ik 
heb er super veel zin in en ik hoop 
jullie ook. Tot carnaval! Alaaf!

Hofdame BajaQuin

Hofdame AlohaLon

De 11 geboden van 
het jeugdcarnaval  

Programma 
jeugdcarnaval

1. Met ons aan de teugels hangen jullie in de beugels! 
2. Groot of klein carnaval is altijd fijn! 
3. Drink je water dan krijg je geen kater 
4. We dansen en zingen in het rond tot de zon opkomt 
5. Met mocktails in de hand dansen wij door carnavalsland  
6. Hou ons Gerwen schoon dat is toch heel gewoon 
7. Carnaval in draf wij doen lekker maf 
8. Feest met ons mee en ben niet doorsnee  
9. Ouders opgelet, want de jeugd is nu aan zet 
10. Wij gooien snoep van de kar en halen cola aan de bar. 
11. Volg ons overal... op #caribean-carnaval! 

Carnavalszondag “Een Tropisch 
Speelparadijs”
Op carnavalszondag wordt de 
residentie van De Narre-Kappen 
omgetoverd tot een tropisch 
speelparadijs. Voor alle kinderen 
is er iets te beleven. Er worden 
diverse leuke spellen gespeeld 
en er zijn springkussens waar alle 
kinderen mee vermaakt worden. 
Tussendoor zullen we met en 
tegen elkaar een aantal tropische 
spellen spelen. Doe je het liever 
iets rustiger aan? Dan kun je 
knutselen in de knutselhoek. Voor 
een tropisch glaasje ranja en iets 
lekkers wordt gezorgd. Natuurlijk 
is er ook volop muziek en dans 
deze middag. De middag begint 
om 15.11 uur. Zorg dat je erbij bent; 
dit wil je niet missen!

Carnavalsdinsdag “Caribische 
Jeugdmiddag”
Op carnavalsdinsdag nemen 
wij alle kinderen mee op reis 
naar de Caraïben. Het is dan 
namelijk tijd voor onze Caribische 
Jeugdmiddag. Prinses HonoLoulou 
met hofdames AlohaLon en 
BajaQuin vinden het super leuk 
als er heel veel kinderen aanwezig 
zijn. De jeugdcommissie heeft 
voor deze middag een tropisch 
programma in elkaar gezet met 
veel spel en spektakel voor alle 
kinderen. Er zal volop gedanst, 
gefeest, gespeeld en gekliederd 
worden. Voor een tropische 
cocktail en verfrissend snoepgoed 
wordt gezorgd. Kom jij deze 
middag naar onze Tropische 
Tikibar? Het programma begint om 
14.11 uur en een ding is zeker: deze 
middag wil je niet missen!

Hallo, ik ben Lonneke Engelen 
en tijdens carnaval ga ik door het 
leven als Hofdame AlohaLon. Ik 
ben 12 jaar, zit in groep 8 en woon 
al mijn hele leven in Gerwen met 
mijn vader, moeder, broer Hugo, 
zus Josephine en mijn kat Milou. 
Mijn vader was in 2017 prins en 
mijn moeder prinses (Prins Vinzz & 
Prinses Glitzz). Ik vier al mijn hele 
leven carnaval, want ik vind al die 
gezelligheid met mijn vriendinnen 

super gezellig! 
Ook ben 

ik bij 
de 

dansgarde, De Knappen van De 
Narre-Kappen. 

Vorig jaar zat ik in de Jeugdraad en 
wat vond ik dat leuk. Het was echt 
een hele beleving, want dat maak 
je niet zomaar mee. En dit jaar ben 
ik Hofdame! Hoe gaaf!! We gaan er 
weer één groot feest van maken.
Buiten carnaval doe ik ook nog 
aan paardrijden bij manege 
Hooidonk. Daar kom ik elke week 
op maandag. Ik ga altijd een 
beetje eerder en ga dan ook weer 
een beetje later weg, want ik 
vind het namelijk leuk om extra 
lang bij de paarden te zijn. Op 
donderdag mag ik ook bij de buren 

paardrijden. Die hebben IJslanders 
en dat vind ik echt een super leuk 
ras, want die kunnen echt super 
veel. In de zomer eet ik lekker veel 
ijsjes, dus je kan me daar zomaar 
tegen komen, mijn lievelingssmaak 
is UNICORN, dat is wel te raden. 
Ook shoppen vind ik erg leuk en 
schoenen shoppen dat vind ik het 
allerleukst. Mijn lievelingseten 
is spaghetti en natuurlijk ook 
frietjes. Een gezellige carnaval voor 
iedereen!

Volg ons overal op 
#Caribean-Carnaval!

Alaaf! Lonneke Engelen
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Jeugdgarde 2024

Grote Garde 2024

Bovenste rij v.l.n.r.: Juno Verbeek, Sjuul de Punder, Isa Venhuizen, Sanne van Helden
Onderste rij: Lou Verkuijlen, Suze Schepers, Laura van Keulen, Alysha van den Hogenhof 

Bovenste rij v.l.n.r.: Angel van den Hogenhof, Karlijn Mol, Elin Stravens, Kirsten Rensen, Quincy Brouwer, Roos van Bladel
Onderste rij: Lian van Lankvelt, Lonneke Engelen, Djem de Punder, Roos de Vries, Maud van Helden
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Van links naar rechts:

Aäron
Hoi ik ben Aäron van Keulen, 11 
jaar en zit in groep 8. Dit jaar vier ik 
carnaval met al mijn klasgenoten 
en maak ik deel uit van de 
jeugdraad.
Mijn hobby’s zijn trainen met 
mijn hond Rottie en voetballen bij 
Juventud JO13-1. Verder bezoek 
ik graag ijshockeywedstrijden van 
Eindhoven Kemphanen en ben ik 
een echte PSV-supporter.
In de carnavalsvakantie word ik 12 
jaar dus ik heb er extra veel zin in.
Alaaf!

Teun
Ik ben Teun Schepers, mijn hobby’s 
zijn voetballen, Jong Nederland en 
afspreken met mijn vrienden.
Ik vind carnaval een super gezellig 
feest!

Thijs
Hoi allemaal, ik ben Thijs Gebben, 
11 jaar en zit in groep 8 van 
Heuvelrijk. Ik woon samen met 
mijn vader, moeder en broer Stan 
in Gerwen. 
Mijn hobby’s zijn voetballen bij 
Juventud JO12-1, PSV, paarden en 
timmeren.
Later wil ik timmerman worden.
Met mijn beste vrienden Jasper 
en Teun ga ik graag op pad om 
te vissen, hutten te bouwen of te 
voetballen.
Ik heb veel zin om met carnaval dit 
jaar een feestje te bouwen! 

Jasper
Hoi, ik ben Jasper Looijmans. Ik 
zit in groep 8 van basisschool 
Heuvelrijk in Gerwen. 
Mijn hobby’s zijn voetbal, gamen 
en met mijn vrienden timmeren. 
We hebben samen al gave hutten 
gebouwd. 

Carnaval vind ik kei gezellig omdat 
er veel mensen zijn die ik ken en 
het een vrolijk gaaf feest is waar 
iedereen blij van wordt!

Het Jeugdtrio staat in het midden.

Djem (schuin achter de hofdame)
Hoi, ik ben Djem de Punder 
en ben 12 jaar. Vorig jaar was 
ik jeugdprinses Glow van De 
Narre-Kappen, dit jaar zit ik bij de 
jeugdraad. 
Dit jaar is mijn zesde jaar als 
dansmarieke. Dansen is een grote 
hobby van mij, net als paardrijden, 
zingen en acteren. 
Het leukst aan carnaval vind ik 
om samen met vrienden plezier 
te maken en op te treden met de 
dansmariekes.

Lian
Hallo, ik ben Lian van Lankvelt. Ik 
ben 12 jaar en zit dit jaar samen 

met kinderen van groep 8 in de 
jeugdraad van De Narre-Kappen. 
Ik woon samen met papa Twan, 
mama Marion en broertje Stijn in 
Gerwen.
Mijn hobby’s zijn dansen bij de 
dansgarde en carnaval vieren. 
Verder doe ik ook aan korfbal en 
ik vind het heel leuk om papa en 
mama mee te helpen op onze 
boerderij met het voeren van de 
koeien en de kalfjes melk geven.
We gaan er dit jaar een heel leuke 
carnaval van maken!

Kirsten
Ik ben Kirsten, 11 jaar oud en ik zit 
in de jeugdraad van De Narre-
Kappen.
Met carnaval dans ik ook als 
dansmarieke. Ik vind carnaval leuk 
omdat het altijd zo gezellig is en 
het niet meer uitmaakt wie je bent 
of hoe je eruit ziet.
Vorig jaar zat ik ook in de 

jeugd   raad en vond ik het erg 
gezellig. Dit jaar gaat vast ook 
weer heel leuk worden!
Ik woon thuis met twee broertjes, 
een zus en mijn ouders. Best druk, 
maar ook heel gezellig. Ik ben thuis 
het fanatiekst met carnaval en we 
gaan er een leuke tijd van maken!

Julia
Hallo, ik ben Julia Schönberger. Ik 
ben twaalf jaar oud. Ik zit in groep 
8. Mijn hobby’s zijn hockeyen en 
buitenspelen. 
Ik heb nog niet heel vaak carnaval 
gevierd. Het lijkt me leuk om 
carnaval te ervaren door lid te zijn 
van de jeugdraad. Ik heb er heel 
veel zin in!

Jeugdraad 2024

- Wegenbouw, (sier)bestrating
- Grond- en rioleringswerkzaamheden
- Cultuurtechnische werken

Wegenbouw - (sier) bestrating
Grond- en rioleringswerkzaamheden
Cultuurtechnische werken

Huikert 17
Gerwen
040 283 7008 



  Gerwense
Zwamavonden

CV De Narre-Kappen organiseert weer gezellige Zwamavonden in de NarreBar.

Tijdens deze knotsgezellige tonpraatavonden krijgt u een reeks van 
topartiesten voorgeschoteld. Naast de bekende tonpraters Rob van Elst, 

Freddy van den Elzen, Boy Jansen en Rob Verschuren 
wordt de avond compleet gemaakt met optredens van de 
Knappen van De Narre-Kappen en natuurlijk de 
Gouwe Ouwe. De avond wordt muzikaal met een  
klapper afgesloten met het Van Binsbergen Trio! 

Kortom, een avond vol entertainment, humor en muziek voor jong en oud.

K a art ve r ko o p
De voorverkoop voor de Zwamavonden vindt plaats op  

14 december van 20 tot 21 uur in ’t Huysven aan De Huikert 35 
in Gerwen. Daarna zijn de kaarten à € 15 verkrijgbaar op het 

voorverkoopadres Tuindersbedrijf André van Rooij. 

Wees er snel bij want vol is vol!

 www.narre-kappen.nl      NarreKappen     @narrekappen     @Narrekappen     CV De Narre-Kappen

VRIJDAG 2 FEB  ZATERDAG 3 FEB  VRIJDAG 9 FEBVRIJDAG 2 FEB  ZATERDAG 3 FEB  VRIJDAG 9 FEBVRIJDAG 2 FEB  ZATERDAG 3 FEB  VRIJDAG 9 FEB

Rob van Elst

Dansmariekes Gouwe Ouwe

Rob Verschuren

Boy Jansen

Freddy van den Elzen

Van Binsbergen Trio



Gerwense 
Zwamavonden
De Gerwense Zwamavonden zijn 
inmiddels een begrip in het Narregat 
en ver daarbuiten. Ze vinden plaats 
in de oergezellige NarreBar. Tijdens 
deze sprankelende tonpraatavonden 
krijgt u een reeks van topartiesten 
voorgeschoteld. Naast de bekende 
tonpraters Rob van Elst, Freddy van den 
Elzen, Boy Jansen en Rob Verschuren 
wordt de avond compleet gemaakt 
met optredens van de Knappen van De 
Narre-Kappen en natuurlijk de Gouwe 
Ouwe. De avond wordt muzikaal met 
een klapper afgesloten met het Van 
Binsbergen Trio! Kortom, een avond vol 

entertainment, humor en muziek voor 
jong en oud.

Kaartverkoop
Tijdens de in de media aangekondigde 
avond van de voorverkoop was er een 
ware run op de kaartjes. Als snel waren 
de Zwamavonden van vrijdag 2 en 
zaterdag 3 februari helemaal uitverkocht.

De resterende kaarten voor de derde 
Zwamavond (vrijdag 9 februari) zijn à 
€ 15 verkrijgbaar op het voorverkoop-
adres Tuindersbedrijf André van Rooij. 
Wees er snel bij want vol is vol!

Ook ik (Jordan v/d Laar) ga volgend jaar deelnemen aan Alpe d’HuZes om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor het KWF. Dit geld is heel hard nodig om iedereen 
die te maken krijgt met deze vreselijke ziekte een passende behandeling te 
kunnen bieden. Het geeft mij veel voldoening als ik lees dat er een doorbraak of 
nieuw medicijn is ontwikkeld wat is gefinancierd met de opbrengsten van Alpe 
d’HuZes. Helpen jullie mee aan de volgende doorbraak?

De klim van Jordan

Jordan zal dit jaar met Gimmert Goes Alpe 
d’HuZes de berg gaan trotseren. Dit team 
heeft al 12 keer meegedaan met de Alpe 
d’Huzes en wil ook deze 13e keer alles uit 
de kast halen om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen om kanker de wereld uit te helpen. 

Gezamelijke acties Team Vermeltfoort en Jordan van de Laar  

Carnavalsvereniging De Narre-Kappen draagt ons een warm 
hart toe en biedt Team Vermeltfoort en Jordan van de Laar de 
mogelijkheid om tijdens de Narre-Party (na de optocht) en op 
zondagavond (tijdens de playbackavond) broodjes hamburger 
en snacks te verkopen ten bate van Alpe d’HuZes!

De strijd tegen kanker

De onuitputtelijke motivatie van Team Vermeltfoort om mee te doen

Op 6 juni 2024 zal de iconische Alpe d’Huez in Frankrijk omgedoopt worden 
tot Alpe d’HuZes. Samen met vrienden en familie van Team Vermeltfoort 
gaan wij de 21 bochten naar de top trotseren met drie teams. De teamleden 
van Team Vermeltfoort zullen vastberaden en gedreven zijn om de top per 
fiets of te voet te bereiken, want zij weten dat elke stap en elke inspanning 
bijdraagt aan de strijd tegen kanker.

Harrie, (schoon)vader, man en vriend kreeg 
in 2020 de diagnose alvleesklierkanker en is 
na een heftige strijd hier helaas in 2022 op 
63-jarige leeftijd aan overleden. Sjors beloofde 
aan ons pap dat hij de Alpe d’HuZes ging 
fietsen. Toen dit in de omgeving bekend werd, 
meldden er steeds meer mensen zich aan om 
met ons mee te doen om geld in te zamelen 
tegen kanker.

Na net een jaar geleden afscheid te hebben 
moeten nemen van Harrie werd bij Maartje 
(dochter van Harrie en Petrie, zus van Sjors) 
borstkanker ontdekt met uitzaaiingen. Dit werd 
bekend kort na de bevalling van het prachtige 
zoontje van Maartje en René. Na onderzoek 
bleek Maartje ook ongeneeslijk ziek te zijn en is 
ze momenteel kei hard aan het vechten tegen 
kanker. Dit geeft ons een extra grote motivatie 
om nog meer middelen bij elkaar te krijgen 
voor onderzoek naar deze ziekte.

Ontdek onze teams en steun de strijd tegen kanker 

Team Vermeltfoort 1 Team Vermeltfoort 2 Team Vermeltfoort 3

*Tevens is er ook een sponsor plan in omloop. Informeer bij ons voor meer informatie!

Gimmert Goes Alpe d’HuZes gaat voor de 13e keer Alpe d’Huez op 

Help mee in de strijd tegen kanker!

Jordan van de Laar



Den Binnen 4b Nuenen
040 842 7366

info@nhbhekwerk.nl
www.nhbhekwerk.nl



Club 111
Steun de Nuenense carnaval, word donateur!

Casual Bont&Blauw

Het bestuur van Club 111 vertegen-
woordigt met trots meer dan 350 
donateurs. Ons voornaamste doel 
is carnaval te ondersteunen, met 
speciale aandacht voor kinderen, 
gehandicapten en ouderen in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Een groter publiek betekent 
automatisch meer betrokkenheid 
bij carnaval en betekent nog 
meer carnavalsvierders die het 
feest willen meemaken. En dat 
stimuleren wij!

Wij onderhouden voortdurend 
contact met verenigingen, 
stichtingen, scholen, horeca en 
de gemeente Nuenen om samen 
tot een juiste verdeling te komen 
van alle donaties die we jaarlijks 
ontvangen.

Een mooi voorbeeld van onze 
steun is o.a. de jarenlange 
financiële bijdrage voor de Lijn 
111-bus. Een fantastisch initiatief 
van de carnavalsverenigingen. 

Tijdens carnaval verbindt deze 
bus onze kerkdorpen, waardoor 
iedereen samen carnaval kan vieren 
en veilig weer thuis kan komen. 

Donateurs dragen jaarlijks € 55,55
bij ter ondersteuning van de 
Nuenense carnaval. Als dank 
daarvoor organiseert het bestuur 
een exclusieve soosmiddag voor 
donateurs die jaarlijks tijdens 
carnaval op zaterdagmiddag 
plaatsvindt in Café Ons Dorp.

Wil je ook donateur worden en 
bijdragen aan de mooie initia-
tieven van carnaval in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten? Meld 
je aan via onze website  www.
club111nuenen.nl  of stort 
jouw bijdrage van € 55,55 op 
NL29ABNA 044 44 75 087 t.n.v. 
CLUB 111 in Nuenen.

Namens het voltallige bestuur 
van Club 111 kijken we uit naar 
deze carnaval. We willen al onze 

donateurs natuurlijk bedanken 
voor hun bijdrage en wensen 
iedereen een fantastische carnaval 
toe!

Bart Verkuijlen (voorzitter)
Karin Noll (secretaris)
Jeroen Knoben (penningmeester)
Cindy Kuijten (bestuurslid)
Ronald Buijs (bestuurslid)

Beste Narren en Narrinnen, even 
voorstellen: wij zijn carnavalsband 
Casual Bont&Blauw. Een groep 
muzikanten die het leuk vindt om 
met carnaval muziek te maken. 
De leden van deze carnavalsband 
maken onderdeel uit van orkest 
Casual Blue, dat sinds vorig jaar 
een samenwerking heeft met het 
Gerwens Muziekkorps. 

Ook zitten onder ons oud-leden 
van ‘De Wettertetters’ die in het 
Bont gekleed gingen, vandaar de 
naam Casual Bont&Blauw.

Aangevuld met een tweetal leden 
van De Parkblaozers, die ons van 
het nodige slagwerk voorzien, 
gaan we het gezellig Bont&Blauw 
maken.

Fijne carnaval!
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info@wijlaarsbouwentimmerwerken.nl
06 12926585
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Inmiddels is carnavalsband Zsa 
Zsa Zsoe niet meer weg te denken 
uit Gerwen en omstreken! De 
muzikanten vallen dan ook flink op 
met hun roze en oranje outfits. 
De muziek is niet alleen de 
alledaagse carnavalsmuziek. 
Feestmuziek wordt afgewisseld 
met popmuziek, gouwe ouwen 
met nieuwe nummers. De 
muzikanten zien er fris en gezellig 
uit en zo klinken ze ook! 

Dit carnavalsseizoen bestaat de 
band 20 jaar! Ooit zijn de leden 
begonnen als jeugdband. Toen nog 
schattig en onervaren. Inmiddels 

een volwassen band met eigen 
identiteit. Niet over het hoofd te 
zien!

Voor en tijdens de carnaval is 
Zsa Zsa Zsoe weer veel te vinden 
in Nuenen c.a. Zo zit het clubje 
al jaren in de bak bij de tweede 
Zwamavond en zijn ze aanwezig 
op de prinsenreceptie. Kun je geen 
genoeg krijgen van deze roze en 
oranje muzikanten: kom een dansje 
maken of een biertje drinken 
tijdens één van de optredens. 

Niet alleen muziek maken zit de 
band in het bloed, ook meedoen 

met de carnavalsoptochten van 
Gerwen en Nuenen is vaste prik. Als 
kleurrijke loopgroep zijn er al een 
hoop prijzen in de wacht gesleept 
en is er al veel publiek vermaakt. 
Het thema wordt tot in de puntjes 
uitgewerkt met dansjes, kostuums, 
muziek: Zsa Zsa Zsoe maakt overal 
een feestje van! Ook dit jaar is de 
groep weer in de optochten te 
bewonderen, met veel roze, glitter 
en glamour. 

Zsa Zsa Zsoe heeft kei veel zin om 
jullie allemaal te zien tijdens een 
spetterend carnaval!

Zsa Zsa Zsoe

S.C. ’t Eenoodje

De Gerwense Dorpsmuzikanten

S.C. ‘t Eenoodje is ook dit jaar 
uiteraard te zien en te horen in 
Narregat. Traditiegetrouw zullen 
we het prinsenbal en een van de 
Zwamavonden van onze klanken 
voorzien. We kijken er naar uit om 
er dit jaar weer een mooi feest van 
te maken!

Ook buiten Gerwen zullen we 
in het voorseizoen en tijdens 
carnaval te zien en te horen zijn. 
Houd onze Instagram, Facebook 
en website daarom goed in de 
gaten om te zien waar we tijdens 
het carnavalsseizoen 2024 te 
vinden zijn!

Deze Gerwense blaaskapel is 
niet meer weg te denken uit het 
Gerwense muziekleven. Ze treden 
op bij diverse evenementen en in 
zorgcentra in de regio en zijn door 
hun uitgebreide repertoire altijd 
een graag gezien orkest om een 
leuke avond/middag te verzorgen. 
Ze bestaan dit jaar 40 jaar!

De Gerwense Dorpsmuzikanten 
zijn ontstaan uit de carnavalsband 
“De Oelewappers” en nog steeds 
betrokken bij het Gerwense 
carnaval. Ze doen dit met veel 
plezier voor CV De Narre-Kappen.
De carnavalsmis en de senioren-
middag staan al jaren vast op hun 
programma en met hun vrolijke 
muziek hopen ze hier nog jaren een 
steentje aan bij te dragen.

Iedereen een fantastisch carnaval 
2024 gewenst... ALAAF!

Valt op hé!
Kijk op www.narre-kappen.nl/over-ons/adverteren
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NARRE-PART Y
Op de geweldige

Gerwen
cv de narre-kappen

DE ALPENZUSJES
FEEST-DJ • WIN TE GEKKE 
PRIJZEN MET DE LOTERIJ

10 februari in de narrebar
vanaf 15 uur, aansluitend op de Optocht



Route 
Optocht 
Gerwen

Carnavals optocht 
Gerwen - meer 
startgeld en prijzen
Op zaterdag 10 februari is het weer 
zover: de eerste carnavalsoptocht 
van de gemeente Nuenen ca. is 
in Gerwen! De optocht start om 
14.11 uur. De route is dezelfde als 
andere jaren. Na afloop van de 
Gerwense optocht is iedereen van 
harte welkom op onze fantastische 
Narre-Party, waar de Alpenzusjes 
onze Residentie op zijn kop zullen 
zetten. Zorg dus dat je erbij bent!

Startgeld voor iedereen, 
nieuwe prijzen!
Alle deelnemers ontvangen vanaf 
2024 startgeld. Dit krijg je na 
afloop van de optocht tijdens de 
Narre-Party bij het inleveren van 
je startbewijs. De optochtcom-
missie benadert hiervoor jou of het 
aanspreekpunt van je groep. Ook 
het prijzengeld is verhoogd en de 
categorieën zijn vereenvoudigd. 

Startgeld
Individueel (1 of 2 pers.) € 10
Loopgroepen (3 tot 10 pers.) € 25
Loopgroepen (10+ pers.) € 50
Wagens tot 18 jaar € 50
Wagens vanaf 18 jaar € 100

Nieuwe prijzen optocht 2024
Individueel volwassenen 
Eerste prijs € 25
Tweede prijs € 10
Derde prijs € 5

Individueel jeugd 
Eerste prijs € 25
Tweede prijs € 10
Derde prijs € 5

Loopgroepen 
Eerste prijs € 50
Tweede prijs € 25
Derde prijs € 10

Wagens 
Eerste prijs € 100
Tweede prijs € 50
Derde prijs € 25

Wil je meedoen met de optocht? 
Gebruik dan het inschrijfformulier 
dat te vinden is op onze website 
(www.narre-kappen.nl > optocht). 
Je kunt ook mailen naar optocht@
narre-kappen.nl.

esrand 20
5674 MA nuenen
info@soetbeeck.nl

s c h i ld e r w e r ke n

0 6  5 1 6 7 9 247

Sonseweg 5 - Lieshout
06 - 48 27 37 18

 
 

van Kemenadelaan 21   
5674 PP Gerwen 

 Voor diabetische 06-22174443 
 reumatische en          
 overige risico-voet anjaderks4@outlook.com 

Provoet lid en KRP geregistreerd
Voor vrijblijvende info voor uw voetverzorging

Medisch pedicure
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AAVI  
MEUBEL- &

INTERIEURBOUW

Haverkamp 5

5674 PC Nuenen

Tel: (040) 286 82 38

Mob: 06-51 60 15 47

www.aavi.nl

Info@aavi.nl

Keukens

Badmeubels

Schuifdeuren

Balies

Kantoor- & winkelinrichting

Designmeubels

Meubelkunst
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AAVI  
MEUBEL- &

INTERIEURBOUW

Haverkamp 5

5674 PC Nuenen

Tel: (040) 286 82 38

Mob: 06-51 60 15 47

www.aavi.nl

Info@aavi.nl

Keukens

Badmeubels

Schuifdeuren

Balies

Kantoor- & winkelinrichting

Designmeubels

Meubelkunst

volg de deftige aap op

Met carnaval 
geen tijd om 
te koken?
De deftige aap 
is OPEN!

Markt 14
Helmond

Dick Wijnhoven 
De Dieze 24E, Best
0499 71 26 10
info@creagi�swear.nl
www.creagi�swear.nlYour business in pro  motion

Wear is 
da fisje?

Voor al uw  rela�egeschenken, premiums enbedrijfskleding

Meer uit
je dag
halen



Bram Daams
Van Maerlandstraat 21

5671 VL NUENEN 
06 5174 7439

info@brambrandveiligheid.nl
www.brambrandveiligheid.nl

De Stam
Café

Bas van Keulen
Gerwenseweg 38 Gerwen

06-53965925

 

 

 

GS Staalwerken Gerwen BV  Tel  ++31 (0)40 2831926 
Kerkakkers 15  5674 RP  Fax ++31 (0)40 2835099 

 
Internet: www.gsstaalwerken-gerwen.nl 
e.mail: info@gsstaalwerken-gerwen.nl 

Quality  Smart  Waterproofing  Solutions
Waterafdichtingen & coatings

www.qsws.eu

Valt op hé!

Kijk op www.narre-kappen.nl/over-ons/adverteren

Ook opvallend adverteren 
en tegelijkertijd het carnaval 

in Gerwen steunen?



Collse Heide 64 5674VN 040-2831815

www.fritsdijk.nl

ALAAF!

grondverzet en transportbedrijf
Alvershool 2
5674 RN Gerwen
040 - 283 17 08
06 - 547 985 05

 

info@aartsgrondverzet.nl
www.aartsgrondverzet.nl

duurzame sloopwerken
asbestsanering

grondwerk
bodemsanering
wegenbouwB

zakelijk en particulier

Prins Nexus en IT Pro wensen de 
Narre-Kappen een geweldige 
carnaval!

Valt op hé!

Kijk op www.narre-kappen.nl/over-ons/adverteren

Ook opvallend adverteren 
en tegelijkertijd het carnaval 

in Gerwen steunen?



van den Broek
Tegels, Tegelwerken & Sanitair

+ TEGELS
+ MOZAIEK
+ NATUURSTEEN
+ BADMEUBELS
+ SANITAIR
+ COMPLETE BADKAMERS

W W W . V A N D E N B R O E K T E G E L W E R K E N . N L

In zo’n kort seizoen als dit jaar valt 
het niet mee om extra activiteiten 
te plannen. Toch is het gelukt om 
het jaarlijkse Schieten tegen de 
Prins weer op de agenda te krijgen. 
Ieder jaar nemen de hoogheden 
van CV De Raopers uit Lieshout 
het op tegen de Koning van het 
Heilig Kruisgilde en onze eigen 
Hoogheden. Zondag 17 december 
was het dan zover, de weergoden 
waren ons goed gezind en in een 
lekker zonnetje togen de vele leden 
van de drie verenigingen naar D’n 
Schutsherd om te gaan genieten 
van de spannende strijd. Wie schiet 
de vogel naar beneden? 

Om het elkaar toch een beetje 
moeilijk te maken krijgen de 
prinsen ieder jaar de opdracht om 
een handicap te verzorgen voor de 
tegenstander. Zo kreeg de Koning 
van de schut een arm in het gips 
en de tegenstanders uit Lieshout 
een bril waardoor men wel zes 
vogels zou zien zitten. De twee 
prinsentrio’s waren er klaar voor, 
echter moest nog een een trio 
gevormd worden met de Koning 
van het Heilig Kruisgilde. Hiervoor 
werden de regent en Roland van 
den Berk bereid gevonden. Roland 

heeft vele jaren het Schieten tegen 
de Prins georganiseerd en heeft met 
ingang van dit jaar een stap uit de 
organisatie gezet. Roland, bedankt 
voor de vele jaren plezier! 

Na onder de klanken van Tsjonge 
Jonge de schutsboom te hebben 
ontdaan van boze geesten konden 
de drie trio’s de strijd met elkaar 
aangaan. Doordat de adjudant van 
De Raopers ziek was, nam deze dag 
Grootvorst René zijn plaats in. Dat 
hij vorig jaar geoefend had, was te 
zien. Vele (rake) schoten later was 
het Prins Roy die het laatste stuk 
vogel uiteindelijk naar beneden 
wist te schieten. Helaas voor ons 
Prins Dionysos en de adjudanten 
Thaleia en Laetitia konden zij niet 
voorkomen dat De Raopers weer 
met de eeuwige roem naar huis 
zouden gaan. 

Na de spannende strijd onder 
de Schutsboom was het aan 
de overige bezoekers om hun 
schietkunsten te vertonen op de 
schietbaan. Wat volgde was nog 
een gezellige middag met de 
nodige drankjes en hapjes. Heilig 
Kruisgilde, bedankt voor deze leuke 
middag en tot volgend jaar!

Prinsen-
schieten



Ostaderplantsoen 14, 5721VX Asten
040-3043300  info@it-con.nl

Hardware & Software • Cloud diensten

Service & Support • IP Security systemen

Valt op hé!

Kijk op www.narre-kappen.nl/over-ons/adverteren

Ook opvallend adverteren 
en tegelijkertijd het carnaval 

in Gerwen steunen?



Senioren-
middag 
2024

Al meer dan 50 jaar uw partner in duurzame 
totaaloplossingen voor infra, recycling en beton

www.ajansenbv.com 
info@ajansenbv.com
+31 (0)88 877 87 78

Uw partner in bouw en vastgoedwww.bangroep.com

Zaterdag 3 februari organiseert CV 
De Narre-Kappen weer de jaarlijkse 
seniorenmiddag in onze gezellige 
residentie De NarreBar. Om 13.11 
uur zullen de deuren geopend 
worden. Om 13.30 uur zullen Prins 
Dyonisos met zijn adjudanten 
Thaleia en Laetitia en Jeugdprinses 
HonoLoulou met haar hofdames 
BajaQuin en AlohaLon u hartelijk 
ontvangen met koffie en vlaai.

Daarna volgt er een leuk 
programma met optredens van 
onder andere De Knappen van 

De Narre-Kappen en de Gouwe 
Ouwe. Ook dit jaar kunnen er weer 
fantastische prijzen gewonnen 
worden tijdens het kienen. Deze 
gezellige middag sluiten we af met 
een heerlijke koffietafel. 

De middag is gratis en u hoeft 
u niet vooraf op te geven. Een 
vrijwillige bijdrage is zeer welkom, 
zodat wij ook volgend jaar weer 
een gezellige middag voor de 
ouderen van Gerwen kunnen 
organiseren. 



40 Promotiekleding Relatiegeschenken Sportprijzen Kerstpakketten

De Huufkes 2
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

Tineke van Ass

PPS-NUENEN.NL

wenst de Narre-Kappen 

een geweldig Carnaval
PPS-NUENEN.NL

wenst de Narre-Kappen 

een geweldig Carnaval

Leon Vorstenbosch
06 22383127

Pinckart 5-7 Nuenen - 040 283 57 35
www.erbeekeukens.nl - info@erbeekeukens.nl

www.nuenhem.nl

Bij Nuenhem ligt uw 
tuinproject in groene 
handen!

Pieter Donkers



Wout van de Waterlaan 4 
 5674 XP Gerwen 
06 - 46 73 01 69

» Zinkwerken
» Sanitaire voorzieningen
» Montage
» Onderhoud
» Mechanische ventilatie
» Ketels
» Warmtepompen

06-49473286
 

info@schutsinstallatietechniek.nl

Knotsgekke 
Playback  avond

Mooi cadeau van 
Rabo ClubSupport!

Tijdens de carnaval organiseren 
wij op zondagavond natuurlijk 
weer de Gerwense Playback  -
avond. Het wordt een avond 
vol plezier, entertainment en 
onvergetelijke optredens van 
verschillende vriendengroepen, 
hoogheden en oud-hoogheden 
van diverse verenigingen en nog 
veel meer andere geweldige 
artiesten. Wij zijn ontzettend 
enthousiast en hopen weer heel 
veel mensen uit Nuenen c.a. en 
zelfs van ver daarbuiten te mogen 
verwelkomen in onze geweldig 
mooie NarreBar.

Maak je vooral geen zorgen 
over vervoer, want ook daar is 
aan gedacht. Lijn 111 brengt je 
moeiteloos naar Gerwen en ook 
weer terug. Zo kun je optimaal 
genieten van deze avond.

En het beste van alles? Iedereen 
kan meedoen! Heb je een 
verborgen talent voor zingen, 
dansen of acteren? Deze 
playbackshow is dé gelegenheid 

om je talenten te laten zien. 
Verbaas het publiek met jouw 
perfecte imitatie van je favoriete 
artiest, rock de zaal met een legen-
darische performance of breng een 
hilarische act. Het maakt niet uit 
hoe jong of oud je bent, ervarings-
deskundige of beginner. Iedereen 
is van harte welkom om mee te 
doen. Dus trommel je vrienden, 
familie of collega’s op en vorm 
samen een geweldige groep om 
de show mee te stelen.

Klinkt je dit als muziek in de oren 
en heb je altijd al gedroomd van 
een moment in de schijnwerpers?
Grijp dan nu je kans en schrijf je 
in voor deze fantastische avond! 
Opgeven kan nog steeds bij 
Johan de Louw op het volgende 
e-mailadres:  
playback@narre-kappen.nl

Wij kunnen niet wachten om 
samen met jou en vele anderen 
te genieten van deze geweldige 
avond vol plezier en gezelligheid! 
Zorg dat je erbij bent!

Donderdagavond 5 oktober 
2023 vond in Het Klooster in 
Nuenen de uitreiking van de Rabo 
ClubSupport plaats. Namens 
onze vereniging mochten onze 
voorzitter Rick en penningmeester 
Dion een cheque in ontvangst 
nemen van maar liefst € 642,44! 

Wij willen de 
Rabobank dan 
ook hartelijk 
danken voor deze 
mooie steun voor 
onze carnavals -
activiteiten in 
Gerwen.



Rechtsgebieden
-aansprakelijkheid en verzekeringen
-Contracten
-Huur
-Faillissementen en schuldsanering
-Personeel en arbeid
-Ondernemingen en bestuurders

Contactgegevens
Westphal Johansen advocaten
Laar 1b
5674 RC Nuenen
040-248 15 76
info@wjadvocaten.nl

Rechtsgebieden
-aansprakelijkheid en verzekeringen
-Contracten
-Huur
-Faillissementen en schuldsanering
-Personeel en arbeid
-Ondernemingen en bestuurders

Contactgegevens
Westphal Johansen advocaten
Laar 1b
5674 RC Nuenen
040-248 15 76
info@wjadvocaten.nl

Europalaan131
5671 JD Nuenen

06-22740657

Heuvel 6
5674 RR Gerwen
040 283 6786

In ‘t Narregat drinkte een lekker bekske koffie van

Amfoor 3 Eindhoven | info@clockscoffee.nl | 06 – 46 89 61 10

 

 

0499-477162 ~  Olen 50 Nuenen ~  info@krakenburg.nl ~  www.krakenburg.nl 

 

Kinderopvang – Dagbesteding – Eten & Drinken 

Wat je ook kookt, kook het 
in jouw droomkeuken!

www.henryengels.nl

Valt op hé!
Kijk op www.narre-kappen.nl/over-ons/adverteren



Carnavalsvereniging De Narre-
Kappen is opgericht op 11 
november 1963. De vereniging telt 
op dit moment 165 leden. 

Ook u kunt lid worden van onze 
vereniging en zo het carnavals-
gebeuren in Gerwen steunen. 

Een lidmaatschap kost € 33 per  
persoon per jaar of € 44 per stel. 

Wilt u lid worden? Welkom! Meld u 
zich dan aan bij onze secretaris.

Secretariaat
CV De Narre-Kappen 
Kelly van de Sande
Heuvel 10A
5674 RR Gerwen
Tel: 06 123 656 84
secretariaat@narre-kappen.nl

Penningmeester
Dion Langenhuijsen
Huyakker 18
5674 XS Gerwen
06 51 51 66 40
penningmeester@narre-kappen.nl

Bank:  NL11 RABO 0137 4032 67
 Rabobank Nuenen
 T.n.v. CV De Narre-Kappen
KvK-nr: 40236460 

Bestuur
Rick van de Sande (voorzitter)
Kelly van de Sande (secretaris)
Dion Langenhuijsen (penningmeester)
Sander Bontje (lid)
Nick Bisseling (lid)
Paul van der Steen (lid)

Hoogheden seizoen 2024
Prins Dionysos – Dion Langenhuijsen
Adjudant Thaleia – Louise Lauwers
Adjudant Laetitia –  
 Kristy van der Schoot
Grootvorst – Gijs Vorstenbosch

Hoogheden jeugd:
Jeugdprinses HonoLoulou –  
 Loulou de Rooij
Hofdame BajaQuin – 
 Quincy Brouwer
Hofdame AlohaLon – 
 Lonneke Engelen

Heren en Dames van de Raad
Harold Hendriks (president)
Rick van de Sande
Sander Bontje
Anton Donkers
Vincent van Kuringen
Johan van Vroenhoven
Nick Bisseling
Carla van Vroenhoven
Sandra Donkers
Johan de Louw
Bodhie Veldkamp
Vincent Engelen
Kitty Engelen
Dion Langenhuijsen
Syl van Lierop
Jordan van de Laar
Paul van der Steen
Paul van den Bogaard
Niels de Groot
Martijn Gevers
Pim Kuijten
Femke Mol
Mayke van Engelen
Iris de Louw
Iris Verhagen
Louise Lauwers
Patty Kuijten
Daisy van de Langenberg
Lieke Bastiaansen
Wouter Vorstenbosch
Tom van den Berk
Mike Verkuijlen
Jordy van der Aa
Nicole van Kuringen
Kristy van der Schoot
Anne Janssen
Denise Liebregts
Bertine de Louw
Kelly van de Sande

Seniorencarnaval
Harold Hendriks
Johan de Louw
Femke Mol
Carla van Vroenhoven
Syl van Lierop

Optocht
Niels de Groot
Johan van Vroenhoven
Anton Donkers

Narre-Party
Paul van den Bogaard
Tom van den Berk
Nick Bisseling

Redactie D’n Nar
redactie@narre-kappen.nl
Rick van de Sande
Sander Bontje
Femke Mol
Lieke Bastiaansen
Kelly van de Sande

Playback
Nick Bisseling
Johan de Louw
Paul van den Bogaard
Jordan van de Laar

Zwamavonden
Vincent van Kuringen
Jeroen Knoben
Dion Langenhuijsen
Mayke van Engelen
Pim Kuijten
Jordy van der Aa
Wouter Vorstenbosch

PR-commissie
Sander Bontje
Tom van den Berk
Rick van de Sande
Paul van den Bogaard
Bodhie Veldkamp 

Jeugdcarnaval
Kitty Engelen
Nicole van Kuringen
Kelly Venhuizen
Sjors Driessen
Marianne van Dril
Denise Liebregts

Website
Sander Bontje

Dansgarde ‘de Knappen van De 
Narre-Kappen’ (seizoen 2024)
Jeugdgarde
Alysha van den Hogenhof
Isa Venhuizen
Juno Verbeek
Laura van Keulen
Lou Verkuijlen
Sanne van Helden
Sjuul de Punder
Suze Schepers

Grote garde
Karlijn Mol
Roos de Vries
Maud van Helden
Angel van den Hogenhof
Djem de Punder
Roos van Bladel
Elin Stravens
Kirsten Rensen
Lian van Lankvelt
Lonneke Engelen
Quincy Brouwer

Leiding Dansgarde
Mayke van Engelen
Lieke Bastiaansen
Iris Verhagen
Kee de Vries
Imke van Vroenhoven

Carnavalsbrunch
Kristy van der Schoot
Louise Lauwers
Vincent Engelen
Carla van Vroenhoven 

Hoffotograaf
Sander Bontje

Prinskeuzecommissie
Dion Langenhuijsen
Pim Kuijten
Paul van den Bogaard (geheim lid)

Facilitair
Toon van Zeeland
Hans van den Berk
Gert Ketelaars
Vincent van Kuringen
Rick van de Sande
Jordan van de Laar
Nick Bisseling
Jordy van der Aa

Muziekskes
Johan van Vroenhoven

Elektrische muziekskes
Nick Bisseling

Afvaardiging in de Sleutel-
club/D’n Aftrap
Paul van den Bogaard
Paul van der Steen

Afvaardiging in het bestuur 
van Comité Gerwen Actief
(o.a. organisatie Kofferbakverkoop 
Gerwen)
Toon van Zeeland
Vincent Engelen
Bodhie Veldkamp

Verenigingsinfo & organisatie

MAAK JOUW CARNAVAL COMPLEET!MAAK JOUW CARNAVAL COMPLEET!

Bestel snel voordat ze op zijn! Informeer bij de kassa of mail naar hebbedingen@narre-hebbedingen@narre-kappen.nlkappen.nl

De enige echte Narregatter
De enige echte Narregatter

Carnavals-Carnavals-
 vlag vlag    

€ 17,50€ 17,50    

De enige echte Narregatter
De enige echte Narregatter

Carnavals-Carnavals-
sjaalsjaal

€ 11€ 11

De enige echte Narregatter
De enige echte Narregatter

CarnavalssokkenCarnavalssokken
€ 7,77€ 7,77

Leverbaar in de maten 
Leverbaar in de maten 

36-41 en 42-4636-41 en 42-46

(graag aangeven bij je bestelling)
(graag aangeven bij je bestelling)CV De Narre-KappenCV De Narre-Kappen

    VVerenigings-         erenigings-         
        speldspeld    

Grote speld: € 6 Grote speld: € 6 

Jaarplaatje dit seizoen: € 5
Jaarplaatje dit seizoen: € 5

Oudere jaarplaatjes: € 2
Oudere jaarplaatjes: € 2
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Carnavalsprogramma
van cv de narre-kappen in gerwen

12 feb: Brunch  

Schuif aan om 11:11 uur bij onze carnavals   brunch. 
Wel vooraf aanmelden en een kaartje kopen, 

zie onze website!
78

EN VERDER NOG 
3 feb Seniorenmiddag 13:11 uur
10 feb  Sleuteluitreiking, tent V. van Goghplein, Nuenen 10:00 uur
11 feb Carnavalsmis 11:00 uur
11 feb Jeugdmiddag 15:11 uur
13 feb Jeugdmiddag 14:11 uur
13 feb Sluitingsbal 20:11 uur

ZWAMAVONDEN 
2, 3 en 9 februari

Knotsgezellige tonpraatavonden met de bekende tonpraters Rob van Elst, Freddy van den Elzen,  
Boy Jansen  en Rob Verschuren, plus optredens van de Knappen van De Narre-Kappen en natuurlijk de 

Gouwe Ouwe. De avond wordt muzikaal met een klapper afgesloten met het Van Binsbergen Trio! 
Kaarten à € 15 zijn verkrijg   baar bij voorverkoop adres Tuindersbedrijf André van Rooij.

56

RECEPTIE
Op zondag 4 februari heeft u vanaf 12:33  

de gelegen heid om alle hoogheden van  
CV De Narre-Kappen te feliciteren.

x y

GERWENSE
PLAYBACKAVOND
Zondagavond 11 feb: de knotsgekke Gerwense 

Playbackavond. Alles kan en mag! 
Kom kijken of doe mee!

56

OPTOCHT
Zaterdag 10 februari: 14:11 uur optocht, met aansluitend:

NARRE-PARTY
 met o.a. een feest-dj en de 

Alpenzusjes
Win te gekke prijzen met de loterij! 

vtuw

1 Zie onze volledige agenda op narre-kappen.nl/agenda

www.narre-kappen.nl


